
Moest Samana niet bestaan dan zou mijn leven... (vul aan met één zin)

Welk gevoel krijg je als je aan de werking van Samana denkt? 

Hoe zou jij Samana omschrijven in één woord? 

Wat is jouw mooiste Samana-herinnering? Waarom?

Samana bestaat 75 jaar. Een verjaardag die we niet onopgemerkt willen laten
voorbijgaan. Om dit te vieren willen we graag dromen van mensen met een chronische
ziekte of zorgnood, van mantelzorgers en van vrijwilligers realiseren. Iets wat we eigenlijk
al 75 jaar doen.
Bovendien willen we ook graag in kaart brengen wat Samana betekent voor onze leden.
Om die reden willen we jou een paar vragen stellen. 

75 jaar Samana



Bedankt voor je verhaal!
 
o Deze bevraging werd ingevuld door vrijwilliger:                                                      (naam)

o Ik heb als vrijwilliger tijd en goesting om deze droom mee te realiseren:      ja       neen
   Indien ja, vul hier je e-mailadres in: 
 

Binnen Samana ben ik betrokken bij:

Basiswerking (                    naam BW)

Duowerking

Vakanties

Aanbod voor mensen met een

chronische ziekte

Mantelzorg 

Zingeving

Creativiteit

Belangenbehartiging

Andere:

Waar droom jij nog van? Een droom die Samana zou kunnen realiseren. 

Naam en e-mailadres: 

Binnen Samana ben ik:

Deelnemer aan activiteiten (vakantie,

cursus, huisbezoek…)

Vrijwilliger

(ex-)mantelzorger die deelneemt aan

activiteiten van Samana

Andere:

Wat doen we met de verhalen?

We verwerken alle gegevens in een rapport waar we ook andere aspecten van de
Samana werking willen toelichten. Jouw verhaal kleurt de cijfers die we in het rapport
schrijven en geeft beeld en klank aan wat Samana voor mensen kan betekenen.
De verwerking van alle verhalen gebeurt anoniem. Enkel voor de vraag over de dromen
hebben wij jouw naam nodig. Want misschien maken we met Samana jouw droom wel
waar!
 


